Dag verslag 
woensdag
Ik kwam aan bij partou en ik belde aan. Toen er werd opengedaan heb ik al mijn spullen neergelegd en ben ik naar de groep gegaan. Ik heb iedereen gedag gezegd en ik ben een beetje met de kinderen gaan spelen. Om 9:30/10:00 heb ik het blad klaargemaakt met daarop crackers, bekers, beleg en messen. Ik ben met het blad naar de groep gegaan en we hebben alle kinderen aan de tafel gezet. We hebben crackers gemaakt en uitgedeeld aan de kinderen. Na het eten mochten de kinderen weer gaan spelen en ben ik de tafel wezen schoonmaken. Na een tijdje spelen gingen we naar buiten dus moesten de kinderen hun jassen en schoenen aan. Daarna zijn we naar buiten gegaan. We hadden allemaal spullen gepakt zoals auto’s en schepjes voor in de zandbak. Na een tijdje gingen we weer naar binnen hebben we alle schoenen en jassen uitgedaan en heb ik al het zand uit de gang opgeveegd. Na het buitenspelen gaan we altijd eten dus het blad werd klaargemaakt en ik heb alle kinderen hun handjes schoongemaakt. Na het eten hebben de kinderen nog even gespeeld en mochten ze naar bed. Toen alle kinderen op bed lagen ben ik begonnen met het maken van het knutselwerkje. Ik heb eerst wat spullen bij elkaar gepakt en ik ben gaan nadenken wat ik graag wilde gaan maken. Daarna heb ik een voorbeeldje gemaakt. Hier ben ik best wel lang mee bezig gewest. toen alle kinderen uit bed kwamen heb ik geholpen met het maken van de fruithapjes en ben ik om 15:30 naar huis gegaan. 
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