Dagverslag van weekverslag
maandag 26-6-2017:
[bookmark: _GoBack]Om 9 uur kwam ik binnen en werd er voor mij een T-shirt gepakt met daarop het logo van karwei. Ik kreeg later ook mijn schoenen met stalen neuzen. Als eerste mocht ik 1 meter ( 1 rij met artikelen ) gaan scannen en tellen. Het ging niet zo heel goed maar dat kwam omdat het natuurlijk mijn eerste keer was. Daarna zijn we gaan kijken of alles goed stond en als het verkeerd stond goed gezet. Toen was het alweer tijd voor de eerste pauze. Deze pauze duurde een kwartiertje. Na de pauze ben ik met mijn collega door de winkel heen geweest en heb ik een beetje gekeken wat er allemaal in de winkel staat. Nadat we dat gedaan hadden zijn we wat tafelzeilen op een ander rek gaan hangen. Dat was best wel zwaar maar het is ons gelukt! Ik mocht daarna de voorbeeld blaadjes van de rollen behang netjes in de plastic bakjes zetten, omdat er een paar bij zaten die gescheurd of verkeerd waren en dat er natuurlijk niet mooi uit ziet. Hierna kreeg ik weer pauze maar dan van een half uur. Na de pauze ben ik gaan helpen met gevaar stickers op onze verfpotten plakken, maar we wisten niet zo goed hoe het werkte, dus hebben we eigenlijk meer de uitleg gelezen dan dat we geplakt hebben. Na een tijdje hebben we 1 sticker geplakt. Toen hoorden we dat we onze laatste pauze hadden en gingen met pauze. Na de pauze zijn we nog even gaan kijken hoe het sticker plakken werkte maar we zijn er niet uitgekomen. Ik ben nog even gaan spiegelen  ( alle producten netjes neerzetten ) en toen was het alweer 5 uur en mocht ik naar huis. 
Mijn computer is hierna kapot gegaan en heeft mijn weekverslag helemaal verwijderd.. ik heb zo veel mogelijk geprobeerd om te herinneren en dit is de dag waarvan ik alles nog weet. Het spijt me dat ik niet meer kon vertellen, want dat had ik graag gedaan.

 
